Visie op Cultuureducatie voor Wijk Oost in Hengelo

In Wijk Oost willen we een cultuur van ontdekking en verwondering stimuleren.
Creatieve activiteiten nodigen kinderen en volwassenen uit om op een speelse manier
hun eigen verlangen en expressie te verkennen. Vanuit beleving en creatie krijgen
leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen,

waarbij inspiratie een belangrijke drijfveer is.

Cultuureducatie gebeurt hier met het hele lijf--praktisch en actief, waar leren
plaatsvindt door te doen, te voelen, en te ervaren. Door samen te creéren, worden
grenzen verlegd en ontstaat acceptatie, van elkaar en van ieders unieke kijk op de
wereld.

Met een open blik en een houding van verwondering, kijken we naar de wereld om ons
heen. Kijk!—het onverwachte en het verrassende zit in elke nieuwe ervaring, wat onze

creatieve groei voedt en verrijkt.






